
‘ Er is veel verdriet  
en grote zorgen’

Cultuurhuis Feijenoord: 



Samen met een grote en diverse groep vrijwilligers 
runt Anneke de Goede het Cultuurhuis Feijenoord. 
‘Er worden taallessen gegeven, of een cursus 
empowerment en er worden creatieve activiteiten 
georganiseerd’, vertelt Anneke. ‘Denk aan haakles, 
waarin bewoners kunnen leren om leuke knuffels 
te haken. De wol is gratis, dus zo hebben ze een 
leuk zelfgemaakt cadeautje voor de kinderen.’ 
Bij Cultuurhuis Feijenoord worden geen vragen 
gesteld. ‘We vragen niet naar de financiële situatie, 
of ze schulden hebben, maar iedereen mag overal 
gratis aan meedoen’, vertelt Anneke. ‘Op die 
manier ontstaat er een veilige sfeer. Ook zijn alle 
vrijwilligers getraind in cultuursensitief werken, 
geweldloos communiceren en feedback geven en 
ontvangen. Als mensen zich eenmaal vertrouwd 
voelen, dan vertellen ze vanzelf wel waar ze mee 
zitten. En als ze dat niet willen, is dat ook prima.’ 

Sociale armoede
Door de gesprekken die ontstaan, merkt Anneke 
dat er niet alleen materiële armoede is maar ook 
sociale armoede. ‘De gevolgen van langdurig leven 
in armoede zijn enorm’, legt ze uit, ‘en daar zijn 
veel mensen zich niet van bewust. Mensen maken 
zich grote zorgen, bijvoorbeeld of ze hun kinderen 
aan het einde van de maand nog eten kunnen 
geven, en ze hebben veel angst om iets verkeerd te 

doen en uitkeringen te moeten terugbetalen.’ 
Het Cultuurhuis Feijenoord organiseert daarom 
niet alleen activiteiten, maar geeft ook gratis 
ontbijt voor iedereen en gratis lunch en fruit 
voor kinderen. ‘Daarnaast geven we kunst- en 
cultuurlessen aan kinderen, want daar komen 
kinderen in arme gezinnen anders niet mee in 
aanraking. Zo proberen we het hele gezin te 
bereiken.’ 

Erkenning
Anneke mist erkenning van de gemeente. 
‘Subsidies gaan naar grote organisaties’, zegt ze. 
‘Er blijft weinig geld over voor kleine organisaties, 
die echt in het hart van de wijk zitten. Het is elk 
jaar maar hopen dat we iets krijgen, terwijl er 
steeds meer mensen aan de onderkant van de 
samenleving belanden. Je hebt dan zo weinig 
kansen. Meer samenwerking tussen gemeente, 
grote en kleine organisaties zou nu aan de orde van 
de dag moeten zijn.’

Meer lezen?
Lees alles over cultuurhuis Feijenoord op de 
website www.kunstiszinnig.nl

Warm Rotterdam en De Brede Raad010 zijn door armoedewethouder Enes Yigit gevraagd om de 
stem van de stad te laten horen. We spraken tientallen mensen die zich via informele organisaties 
of andere initiatieven inzetten voor mensen die in armoede leven. In deze portretserie geven we 
hen een gezicht. Waar lopen zij tegenaan en wat hebben zij nodig? In deel 4 spreken we Anneke de 
Goede van Het Cultuurhuis Feijenoord. 


